
 

Woordje van de voorzitter 

Ondertussen zijn we 2 maanden verder en vlotten de repetities.  We leerden de eerste dans 

aan, verschillende liedjes en zetten ook enkele acteerstapjes.   

Het hoogtepunt van de vorige maand was het persmoment en het onthullen van de titel van 

de musical.  Als creator van ‘Musical 5’ ben ik heel tevreden over de gekozen titel.  Zelf had 

ik iets met ‘kleur’ in gedachten… De keuze werd nog beter, aangezien ‘Een Kleurrijke Start’ de 

hele lading dekt.   

Er wordt zowel verwezen naar de nieuwe start van Musicalkids, maar ook naar de nieuwe 

start voor de personages in het verhaal: voor Sara, voor Anna, voor Xander, voor alle 

leerlingen van die school.  Eveneens een start voor de Dumpy’s en de Grol.  Alle personen 

hebben immers kleur nodig om verder te groeien en te schitteren.  Te schitteren in wie ze 

zijn, wie ze mogen zijn en in de schoolspelen! 

 

 

 

 

 

 

Loth Delaere, voorzitter 

 

 



De repetities 

Er werd de afgelopen repetities heel hard gewerkt.  We leerden reeds 6 liedjes aan.  We 

maakten ook tijd voor spel en ontspanning.   

Tijdens de komende repetities zullen we nieuwe dansen aanleren voor de liedjes waarvan we 

reeds de zang aangeleerd kregen.   

We zullen ook dieper in ons personage ‘wroeten’ zodat we die op het podium nog 

geloofwaardiger kunnen neerzetten.  Uiteindelijk is het de bedoeling dat je, eenmaal je op het 

podium komt, die persoon bent.   

Bovendien is het de bedoeling dat we tegen eind dit jaar alle liedjes kennen.   

5 januari, de eerste repetitie van het nieuwe jaar, is een heel belangrijke repetitiedag.  We 

repeteren een volledige dag in het Gildhof in de schouwburgzaal.  Hier zal dan ook de eerste 

transfer gebeuren.  Er zal ook een eerste ‘fotoshoot’ gebeuren.  Maar later hierover meer. 

 

De jarigen van november 

Isabelle Cools: 1 november (50 jaar) 

Gaëlle Van Severen: 14 november (41 jaar) 

Elyssa De Munter: 16 november (12 jaar) 

Janne Demey: 17 november (11 jaar) 

Elise Vandevoorde: 26 november (14 jaar) 

Maxine Devos: 29 november (17 jaar) 

Loth Delaere: 30 november (43 jaar) 

Hallo! 

Een halve eeuw geleden werd ik op 1 november geboren en kreeg de naam 
Isabelle.  Nu woon ik met mijn gezinnetje in Deinze.   

Ik ben heel goed in het maken van desserts.  Kookboeken zijn dan ook mijn 
favoriete lectuur.  Op een vrije dag geniet ik ervan om te chillen. 

Je kan me omschrijven als een stille, luisterende helper die er graag is voor haar 
kids.  Mijn lievelingskleur is zwart 

Ik haat spinnen en walg van mosselen. 

In de musical mag je me ‘manusje’ noemen, want ik ben het ‘manusje van alles’. 

Ik wens iedereen een geweldig optreden in oktober 2024! 

Isabelle Cools 



 

 

Hey 

 

Mijn naam is Gaëlle en ik woon in Oostrozebeke. 

Op 14 november 2023 word ik een jaartje ouder en blaas ik 41 kaarsjes uit. 

Later wil ik graag ‘rijk’ worden.  Onder rijk versta ik niet veel geld hebben, maar 
rijk zijn aan mooie, lieve en inspirerende mensen die op mijn pad komen.  Zo krijgt 
mijn leven kleur door mooie, spannende, leuke, verrassende en hartverwarmende 

moment omdat ik met hen een lach en een traan mag delen. 

Ik zou graag kunnen toveren, zodat ik mooie en goedbedoelde wensen kan laten 
uitkomen. 

Mijn favoriete plekje is de kust.  Daar geniet ik ervan om me goed te doen aan de 
zee-vitamientjes.   

Ik ben een ‘pink’-lady. 

Het beste dat me ooit is overkomen is dat ik geboren ben! 

Ik heb schrik voor de dood en een hekel aan onnodige stress en frustraties. 

Ik verwacht dat het een jaar vol kleur en met veel groeikansen wordt.  Waarin er 
groeikansen, voldoening en nieuwe positieve ervaringen en vriendschappen zijn 
voor iedereen.  Ik ben ingestapt op het vliegtuig vol mooie, creatieve en unieke 

mensen, klaar voor een onvergetelijke ‘reis’ met landing in oktober 2024! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaëlle Van Severen 



 

 

 

Hoi 

 

Ik ben Elyssa, ook wel Ely genoemd.  Ik woon in Ruiselede en dit jaar word ik op 16 
november 12 jaar.  Ik zit in het eerste middelbaar in het Sint-Jozefsinstituut van 

Tielt. 

Later wil ik graag leerkracht worden.  Ik kan goed mensen helpen. 

Mocht ik een superkracht hebben, dan zou ik mezelf willen kunnen teleporteren. 

Ik word blij van muziek.  Mijn huisdieren krijgen, is het beste wat me ooit is 
overkomen!   

Je kan me omschrijven als een behulpzaam, grappig en lief meisje. 

Ik kan elke dag wel pizza eten.  Dagelijks surf ik op TikTok. 

Voor spinnen ben ik bang en aan school heb ik een hekel. 

In de musical speel ik Lina en Leetje.  Mijn musicalkleur is groen, maar in het 
echt vind ik paars de leukste kleur! 

Ik hoop dat we een heel tof jaar zullen beleven. 

 

Elyssa De Munter 



 

 

 

Dag allemaal, 

Ik ben Janne en woon in Tielt.  Thuis noemen ze me Jannemuis, op school Jantje.  
Dit jaar word ik op 17 november 11 jaar.   

Tijdens schooldagen vinden jullie me terug in de Koorddanser in Meulebeke.  
Daar zit ik in het zesde leerjaar. 

Het beste dat me ooit is overkomen, is dat ik mag meedoen aan deze musical als 
Sara. 

Je kan me best omschrijven als een hyperactief, vrolijke spring-in-‘t-veldje! 

Mijn favoriete boek is de magische apotheek.  Het liefst eet ik pasta carbonara 
of ribbetjes. 

Ik ben bang voor de dood en heb een hekel als mensen smekken terwijl ze eten. 

In de musical speel ik Sara.  Zij wordt gekenmerkt door ‘alle kleuren’.  Ik verkies 
geel! 

Wat is dit een tof avontuur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janne Demey 



 

 

 

Yo, 

 

 

 

 

 

 

 

Als volgende ben ik aan de beurt!  Mijn naam is Elise, Eliseke voor de vrienden en 
deze maand word ik 14 jaar.  Ik woon in Tielt. 

Ik zit in mijn derde jaar hotel restaurant in Ter Groene Poorte Brugge.  Later wil 
ik iets doen in restaurant of word ik leerkracht voeding of kies ik een beroep met 
kindjes. 

Mensen geruststellen en naar hen luisteren is een kwaliteit van mij.  Wiskundige 
opdrachten kan ik dan weer niet. 

Op een vrije dag luister ik naar veel muziek en ben ik graag bij mensen en vrienden 
van wie ik hou. 

Je kan me omschrijven als een lief, behulpzaam, bezorgd en teder persoon. 

Mijn favoriete plekje in huis is mijn kamer.  Mijn favoriete muziek is pop en 
techno. 

Ik walg van champignons en mijn slechtste gewoonte is dat ik altijd probeer om de 
afwas te ontwijken. 

In de musical heet ik Fran en Feetje, die van oranje houdt.  Het liefst zie ik 
koningsblauw. 

Ik hoop dat we een leuke vriendengroep mogen zijn die leuke avonturen mag 
beleven.  Hopelijk kunnen we de toffe sfeer behouden en mogen we heel wat 
grappige momenten beleven.  Laat ons elkaar steunen en er zijn voor elkaar! 

 

Elise Vandevoorde 

 



 

Heykes, 

Mijn naam is Maxine.  Vrienden noemen me Max, thuis zeggen ze ‘bollie’.  Ik woon 
in Oostrozebeke. 

Dit jaar word ik 17 jaar en zit in het 6e Latijn Moderne talen in OLV Hemelvaart 
in Waregem. 

Later wil ik mama worden.  Ik kan goed het goede zien in anderen.  Als 
superkracht zou ik kiezen om de tijd te kunnen stopzetten. 

Mijn ideale vrije dag is een dag waar ik lekker in mijn pyjama naar (Disney)films 
mag kijken.   

‘The Boy in the Striped Pyjamas’ is mijn favoriete boek.  De films van Mama Mia 
vind ik hemels. 

Dagelijks surf ik naar TikTok en Snapchat. 

Mijn favoriete plekje is die in mijn bed. Daar is het altijd lekker warm!  Mijn 
favoriete vakantiebestemming is Parijs, de stad van liefde met veel mooie en 
gezellige plekjes. 

Ik heb een hekel aan te enthousiaste mensen in de vroege ochtend. 

Roze is mijn lievelingskleur en het liedje ‘Muziek laat je dromen’ vind ik de 
mooiste uit de musical.  Daar zit een mooie boodschap achter.  Het is ook eentje 
die de hele dag in je hoofd blijft zitten als je het één keer hoorde. 

Ik verwacht dat we er een spetterend jaar van zullen maken vol plezier, dans, 
zang, liefde en vriendschap! 

 

Maxine Devos 



November 2023 

Lieve vrienden, 

 

 

 

Als laatste mag ik de rij hier afsluiten. 

Mijn naam is Loth, thuis ook wel mama of MAAAAAA! Genoemd.  Op het eind 
van november word ik 43 jaar.  Ik woon met mijn gezin in Tielt. 

Ik liep als kleuter en kind school in de Heilige Familie en als tiener in het Sint-
Jozefsinstituut.  Na mijn studie voor Maatschappelijk Werk ging ik 15 jaar aan de 
slag in het CLB van Torhout.  En nu ben ik onthaalmoeder van enkele prachtige 
baby’s en peuters. 

Het beste dat me is overkomen is dat ik mama ben geworden.  Later hoop ik nog 
oma te worden. 

Op een ideale dag ben ik graag thuis of op uitstap met mijn gezinnetje en maken 
we tijd om te praten, lachen en zingen. 

The Sound of Music is mijn lievelingsfilm.  Ik ken elke scene, elk stukje tekst van 
buiten!   

Ik heb een hekel aan achterbakse mensen die steeds weer kwetsen. 

Een van mijn slechte gewoontes is dat ik vaak luid praat of soms zelf roep als ik 
gestresseerd ben. 

In de musical word ik aangesproken met Looooooooooooth (waarbij de intonatie 
op het eind naar boven gaat) ꩠꨶꩢꩣꩤꩡ.  Mijn lievelingskleur is rood. 

Tijdens dit jaar verwacht ik dat ik alle musicalkids kan laten stralen en 
schitteren.  Ik hoop hen te kunnen aanmoedigen om zichzelf uit te dagen om de 
musicalgrenzen te verleggen.  Mijn hoofddoel is hen een fantastische ervaring te 
bezorgen, zodat ze die positieve ervaring kunnen meenemen gedurende hun 
verdere leven! 

 

 

Loth 

Delaere 


