
 

 

 

Woordje van de voorzitter 

 

Het nieuwe jaar is al even van start gegaan, toch liet de nieuwsbrief even op zich wachten.  

Het waren dan ook enkele drukke maanden. 

Eerst was er, eind vorig jaar, onze mini-kerstmarkt met toonmoment.  We zagen de kinderen 

genieten.  Sommigen stonden zelfverzekerd op het podium, anderen zetten hun eerst 

stappen.   

Daarna werd een versnelling hoger geschakeld.  Uiteindelijk is het doel om Deel 1 van ‘Een 

Kleurrijke Start’ te kennen tegen de paasvakantie!  Daarboven stond de opname met Sarto TV 

op de agenda, met oog op de carnavalstoet. 

We kunnen onze dankbaarheid en trots niet genoeg verwoorden.  Wat zijn we dankbaar aan 

alle helpende handen bij ouders en wat zijn we trots op de kids en ons hele team!  Ouders, 

grootouders, bestuursleden en de musicalsterren tonen wat ze in hun mars hebben! 

 

In deze nieuwsbrief nemen we jullie graag mee naar de avonturen van de maanden december, 

januari en februari! 

 

Loth Delaere, voorzitter 

 



 

 

Kerstmarkt 

Op 23 december sloegen ouders en bestuursleden de handen in elkaar om een mini-

kerstmarkt op poten te zetten.  Op die manier werd wat geld ingezameld om het project te 

realiseren.  Een ander doel van de kerstmarkt was om de kids een plaats te geven om hun 

kunnen te tonen.  Heerlijk om ieder bezig te zien op het podium!  Een eerste stap naar de 

voorstellingen. 

Enkele ouders zorgden voor iets lekkers, anderen knutselden prachtige oorringen en 

sleutelhangers.  Tijdens de kerstmarkt hadden we ook twee creatieve ouders die grime en 

gekke kapsels aanboden.  Een dikke merci aan allen! 

 



 

 

Dagrepetitie 5 januari 

Zo goed als wekelijks repeteren we op zaterdagnamiddag in Het Reuzenhuis.   

Op 5 januari gingen we echter richting Gildhof.  De bedoeling was om de reeds geoefende 

stukken op het podium te brengen.  Op die manier kregen de kinderen de kans om alvast 

wat te wennen aan de setting. 

De transfer ging vlot.  

Er werden ook enkele promofilmpjes opgenomen waarin de musicalkids in de huid van hun 

personage kruipen.  Deze zijn terug te vinden op onze facebook en instagrampagina! 

De volgende keer dat we richting Gildhof trekken is in de Paasvakantie.  Dan is het de 

bedoeling om heel deel 1 daar een eerste keer te ‘spelen’. 

 



 

 

De jarigen van februari 

Wout Serlet: 2 februari (14 jaar) 

Alice Depypere Claeys: 9 februari (12 jaar) 

Louise Caris: 12 februari (16 jaar) 

Julie Declercq: 18 februari (11 jaar) 

Julie Caris: 19 februari (10 jaar) 

Louis Blancke: 22 februari (11 jaar) 

 

Yo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Wout en ik werd op 2 februari 14 jaar.  Ik verhuisde laatst naar 
Wakken. 

Ik zit in het Sint-Jozefsinstituur in Tielt.  Later wil ik graag acteur worden, want 
acteren is het liefst wat ik doe!  Op een perfecte dag game ik graag en luister ik 

naar muziek. 

Je kan me omschrijven als een grappige, lieve en sociale gast. 

Mijn lievelingsfilm is the Mask! 

Ik heb een hekel aan pesters en lust geen tomaten! 

In de musical speel ik Pip en Peetje.  Mijn musicalkleur is Indigo, maar in het echt 
is mijn lievelingskleur groen! 

Ik hoop dat we een hechte vriendengroep mogen worden en blijven. 

 

Wout Serlet 



 

 

 

 

 

 

Hoi, 

Mijn naam is Alice en ik woon in Pittem. 

Op 9 februari 2012 werd ik geboren. 

Ik zit in het zesde leerjaar van de basisschool PIT. 

Wat ik later wil worden, weet ik nog niet zeker.  Ik twijfel tussen 
schoonheidsspecialiste, actrice of kapster. 

Zingen is één van mijn talenten.  Netjes zijn is niet echt aan mij besteed. 

Op een vrije dag vind je me terug in de keuken of ben ik aan het shoppen! 

Je kan me beschrijven als een creatieve, vrolijke en attente meid! 

  Het lastige leven van Lea Olivier vind ik een top boek. Dagelijks zou ik gratin 
patatjes kunnen eten…. Hmmmmm. 

Ik ben bang voor clowns en slakken en walg van vis, oesters en hutsepot. 

In de musical speel ik Tine en Teetje.  Mijn musicalkleur is violet, maar in het 
dagelijks leven verkies ik ‘appelblauwzeegroen’. 

Met de enthousiaste bende musicalkids zullen we veel plezier beleven! 

 

Alice Depypere Claeys 



 

 

 

 

 

Dag allemaal 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Louise en ik woon in Tielt.   

Ik ben geboren op 12 februari en heb net mijn Sweet 16 achter de rug! 

Ik zit in het 4e middelbaar in de Bron en daar 

volg ik Grieks-Latijn. Ik denk erover na om later leerkracht Grieks-Latijn te 
worden. 

Luisteren naar anderen kan ik heel goed, terwijl ik dan weer waardeloos ben in 
tekenen. 

Tijdens een ideale vrije dag ga ik toch wel graag naar school, zwem ik, ga 
vervolgens naar de muziekschool en doe dan nog iets leuks met mijn gezin. 

Ik ben een bezige bij en heb dan ook vele hobby’s.  Naast repeteren voor de 
musical, speel ik klarinet, volg ik zang, zit in het in koor van de muziekschool, 
zwem ik op competitieniveau, volg samenspel en orkest. En dan volg ik ook nog 
een uur dramalab en uur theater.  Als ik dan nog wat tijd over heb, lees ik graag. 

Me inschrijven voor de audities van deze musical is één van de beste beslissingen 
die ik al nam. 

Ondanks het feit dat ik heel graag zwem, vind ik de zee angstaanjagend!  

Leergierig, betrouwbaar en perfectionistisch … dat ben ik in 3 woorden! 

In de musical speel ik Rosalie en Reetje.  Mijn musicalkleur is indigo, maar mijn 
lievelingskleur is roze! 

Ik ben er zeker van dat dit een superjaar wordt, ik wil er volledig voor gaan! 

 

Louise Caris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi 

Ik ben Julie, woon in Meulebeke en werd op 18 februari 11 jaar.  Ik zit in het 
vijfde leerjaar van de Paandersschool. 

Ik kan goed show geven en dansen.  Rekenen kan ik dan weer niet goed.   

Mocht ik ooit een superkracht kunnen kiezen, dan zou ik wel onzichtbaar willen 
worden. 

Een ideale dag is een dag waarop ik kan chillen en knutselen! 

Ik zou elke dag wel chips kunnen eten en dat liefst in Griekenland, want dat is 
mijn lievelingsbestemming! 

Ik ben bang voor dieven, walg van popcorn en heb een hekel aan ruzies en 
pesters! 

In de musical speel ik Ester en Eetje.  Mijn musicalkleur is oranje, maar in het 
echt verkies is lichtblauw en rood. 

Ik hoop dat dit nog verder een tof en leerrijk jaar wordt! 

 

 

 

 

Julie Declercq 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hallokes! 

 

Mijn naam is Julie en ik werd op 19 februari 10 jaar!  Eindelijk een tiener.  Ik woon 
in Tielt en ga naar school in het Reuzenhuis. 

Later zou ik wel zangeres willen worden.  Een zangeres als Camille of een 
klassieke operazangeres. 

Ik kan heel goed zingen, tekenen en hyperactief zijn ꩠꨶꩢꩣꩤꩡ 

Zwijgen is dan ook iets waar ik waardeloos in ben! 

Een nutteloos talentje van mij is dat ik goed  

een weerwolf kan nadoen.  Honden maken me blij. 

Ik zou elke dag speculoosmousse kunnen eten. 

Spinnen en donkere ruimtes maken me bang. 

Ik walg van koude bloemkool. 

In de musical speel ik Charlotte en Ceetje.   

Mijn musicalkleur is rood.   

Maar eigenlijk houd ik van alle kleuren! 

 

Ik heb nog nooit aan een musical meegedaan,  

dus het is een echte uitdaging.   

Het wordt zeker leuk, tof en grappig! 

 

 

Julie Caris 

 



 

 

 

 

 

Hallo 

 

Mijn naam is Louis, Louitje en ik werd op 22 februari 11 jaar.  Ik zit in het 
Reuzenhuis in Tielt.  Samen met mijn tweelingsbroer en ouders woon ik ook in 

Tielt. 

Ik zou het top vinden om later opvoeder te zijn.  Gamen en chillen is iets wat ik 
heel goed kan.  Opruimen dan weer helemaal niet. 

Ik word blij als ik mag gamen en knutselen.   

Je kan me beschrijven als een rustige, creatieve knuffelbeer. 

 

Dagelijks surf ik wel naar youtube. Ik lust heel graag pasta en frietjes!   

Ik heb een hekel aan huiswerk en school.  Een slechte gewoonte van me is dat ik 
best wel boos kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

In de musical speel ik Valentijn en Veetje.  Mijn musicalkleur is paars, maar ik vind 
goud prachtig. 

 

Ik kijk uit naar nog vele leuke namiddagen en naar leuke optredens! 

 

Louis Blancke 



 

 

Sarto! 

Omdat we op 3 maart meededen met de carnavalstoet van Tielt en live wilden zingen en 

dansen, ging het bestuur op zoek naar een mogelijkheid om onze stemmen te versterken.  

Deze vonden we bij Sarto TV uit Tielt.  Zij zorgden voor een spannend moment, waardoor we 

nog meer mochten voelen wat echte sterren allemaal beleven! 

 

 

 

Sponsors 

Graag willen we nog een laatste keer een oproep doen naar sponsors!  Ken je nog iemand 

die ons een duwtje wil geven?  Geef gerust een seintje!  Onder het motto, ‘we kunnen nog 

altijd een duwtje extra gebruiken’, hopen we zo nog wat extra geld in te zamelen!  
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