
 

 

 

Woordje van de voorzitter 

 

Het voorjaar gaat als een sneltrein.   

Door de drukke repetitie- en activiteitenagenda, schiet er amper tijd over om de nieuwsbrief 

bij te houden.  

Toch laten we het niet na om jullie in te lichten over de vele activiteiten en vorderingen van 

onze musicalgroep! 

 

In maart namen we deel aan de carnavalstoet.  Het werd een geslaagd optreden voor publiek.   

Begin april, tijdens de paasvakantie, vond de driedaagse plaats.  Deze driedaagse was gevuld 

met spel, repeteren en plezier!  Hoe tof was dit! 

 

In deze nieuwsbrief kunnen jullie hierover alvast even bijlezen over het drukke voorjaar.  

Natuurlijk laten we ook de jarigen van maart en april aan het woord! 

 

 

Loth Delaere, voorzitter 

 



 

 

Carnavalstoet 

Samen met enkele enthousiaste ouders gingen bestuursleden Judith en Lander aan de slag 

om een kleine wagen te maken.  Chantal en Kris (ouders van Jenka) stelden hun huis open 

om deze in enkele weken tijd te maken.   

 

 

Verschillende ouders en ook enkele enthousiaste kids (musicalkids en broers/zussen) staken 

de handen uit de mouwen. 

Het unieke aan deze kar is dat we ze hergebruiken.  De grot die ze maakten, zullen we 

eveneens gebruiken (mits wat aanpassingswerk) als decorstuk tijdens de voorstellingen!   

Op 2 maart werd de kar dan samengesteld bij onze sponsor Steven Lampaert.   

Dan was het eindelijk zo ver. Op 3 maart kwamen alle kinderen (behalve Théo die verstek 

moest geven wegens ziekte), bijna alle bestuursleden en enkele ouders samen in het huis 

van Loth.  Daar werd iedereen, dankzij enkele enthousiaste mama’s omgetoverd tot Dumpy’s.  

Enkele andere ouders zorgden voor een lunch en enkele gezonde hapjes.  Wat een toppers 

allemaal!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De weergoden waren niet goed gezind.  Dat vonden we heel spijtig, maar we lieten ons 

humeur er niet door verzieken. 

Om 13.30 verzamelden we samen in de Tramstraat om iets na 14.00 volop te zingen en te 

dansen.  Wat waren we trots op het doorzettingsvermogen van deze enthousiaste bende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de stoet was het spannend afwachten of we een prijs in de wacht hadden gesleept.  In het 

wedstrijdreglement stond dat er een publieksprijs en juryprijs was.  Ouders hadden me laten 

weten dat ze nergens stemformulieren hadden gevonden en na me te informeren bleek dat 

dit verouderd (en dus niet geschrapt) was.   

Het bleef nog spannend wachten om te horen of we de eerste of tweede juryprijs hadden 

gewonnen.  Enkel deze plaatsen leverden een geldprijs.  Voor ons was dit niet het 

belangrijkste, want de ervaring voor de kids om te zingen en dansen voor publiek was het 

hoofddoel.  Toch is het handig meegenomen als iets gewonnen kon worden (want alle beetjes 

helpen!). 



 

 

Wat ben ik trots dat we met deze groep dit konden bereiken!  We zagen bij verschillende een 

enorme boost om voor het publiek te zingen en dansen. 

Dikke bravo! 

 

Repetities - Driedaagse 

Na de repetities tijdens de eerste trimester, waarin alle liedjes en de grootste dansen 

moesten aanleren, hadden we als doel om in de tweede trimester deel 1 naar setting te 

doen.   

Dit doel werd zo goed als bereikt tegen de paasvakantie.  Enkele plaatsingen, dansen… 

waren nog niet helemaal gekend, maar het grootste deel wel.  Om alles samen te brengen, 

repeteerden we een dag in de schouwburgzaal van het Gildhof. 

Het was zalig om alle kinderen te zien schitteren op het podium.  De komende repetities 

zullen we wijden aan het aanleren van deel 2. 

Willen jullie meer te weten komen over onze driedaagse?  Op onze facebook- en 

instagrampagina kan je de vlogs van Clémence en Laurice bekijken!  De vlog van dag 1 staat 

reeds online, die van dag 2 en 3 komt er binnenkort aan! 

Yaren – Elyssa – Louise – Jenka – Laurice – Clémence – Emiel – Cedric – Wout – Berre - Louis 

Fien – Théo – Janne R – Marthe - Oona - Elise 

Julie D – Julie C – Noor – Noémie – Alice – Janne D – Sam 

Flore – Frieke – Alize – Jarne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jarigen van maart en april 

Clémence Quintyn: 1 maart (15 jaar) 

Laurice Devos: 4 maart (16 jaar) 

Alize Eelbode: 5 maart (10 jaar) 

Théo Devos: 16 maart (10 jaar) 

Noémie Lampaert: 18 maart (13 jaar) 

Fien De Marez: 21 maart (9 jaar) 

Frieke Allegaert: 27 maart (9 jaar) 

Davinia Byn: 15 april (45 jaar) 



 

 

 

Dag allemaal, 

 

Mijn naam is Clémence en ik werd op 1 maart 15 jaar.  Samen met mijn gezin woon 
ik in Wingene. 

 

Ik zit in het IHKA Ardooie.  Wat ik worden wil weet ik nog niet.  De ideale vrije 
dag is er eentje met uitslapen, daarna iets leuks doen met vriendinnen, ’s avonds 

met mijn gezin in de zetel… en de hele dag veel eten! 

Mij in 3 woorden samenvatten is B.E.D.: Behulpzaam - Enthousiast – Doorzetter 

Een nutteloos talent is dat ik op commando boeren kan laten! Ik ben waardeloos, 
net als mijn personage, in het opruimen van mijn kamer! 

Ooit mocht ik oplopen met de Rode Duivels, aan de hand van Thibaut Courtois.  
Dat vond ik best een coole ervaring. 

Mijn hobby’s zijn ballet en dictie, mijn favoriete vakantiebestemming Montenegro. 

In de musical speel ik Ulrieke en Uutje.  Mijn musicalkleur is violet, maar in het 
echte leven verkies ik verschillende pastelkleurtjes. 

Ik hoop dat we verder veel plezier mogen maken en een hechte groep mogen 
blijven! 

 

Clémence Quintyn 



 

 

 

Hallokes iedereen! 

 

Mijn naam is Laurice en samen met mijn ouders, oudere zus en jongere broer 
woon ik in Oostrozebeke. 

Op 4 maart was het 16 jaar geleden dat ik geboren werd.   

Ik zit in het SIVI in Torhout en wil later graag sportleerkracht worden. 

Paardrijden is iets wat ik goed kan, balsporten dan weer minder goed.   

Ik zou het super vinden mocht ik mezelf kunnen teleporteren. 

 

Mathilda vind ik een zalige film.  

Ik heb schrik voor hoogtes en spinnen en walg van prei in roomsaus.  Mensen die 
te veel treuzelen heb ik ook niet zo graag. 

 

In de musical speel ik Hanne en Heetje.  Mijn musicalkleur is geel, maar eigenlijk 
verkies ik babyblauw. 

Ik vind het super dat ik via de repetities veel nieuwe vrienden kan maken, leren 
samenwerken en hoop dat het superleuk blijft! 

 

Laurice Devos 

 



 

 

 

Hallo 

 

Mijn naam is Alize, Alizetje voor de vrienden.  Op 5 maart werd ik een echte 
tiener! 

                                              Ik zit op school in ‘De Kiem’ in Ruiselede, waar ik ook                      

                                               woon.  Later wil ik graag kapster worden. 

                                              Je kan me omschrijven als klein, lief en schattig. 

                                              Ik lees graag de boeken van ‘Manege de  

                                              Zonnehoeve’, want paarden en pony’s zie ik heel  

                                              graag! 

                                              Dagelijks surf ik naar youtube.  Mijn favoriete  

                                              muziek is die van camille, Metejoor en Pommelien. 

                                              Pesters heb ik helemaal niet graag… net als spruiten! 

 

In de musical speel ik Dina en Deetje!  Mijn musicalkleur is oranje, maar het liefst 
zie ik zilver! 

Ik weet dat we in oktober samen als een echt team op het podium zullen staan en 
ons moment zullen pakken! 

 

Alize Eelbode 

 



 

 

 

Dag! 

 

Mijn naam is Théo Devos en ik woon in Oostrozebeke.  Op 16 maart werd ook ik 
een echte tiener! 

Ik zit in de Ginsteschool.  Later wil ik gamemaker worden. 

Op een ideaal vrije dag wil ik chillen aan zee!  Zalig! 

Het moment dat ik een eigen pc kreeg, vond ik super!.   

Mijn kan je omschrijven als een gamend, lachende zwemmer! 😊 

Waar ik een hekel aan heb en bang voor ben, houd ik lekker voor mezelf!  Ik kan 
wel verklappen dat het een ambetant persoon is! 

 

In de musical speel ik Mathias, Mattie voor de vrienden.  Meetje is ook een 
personage die ik speel. Mijn musicalkleur is blauw… en raad eens… dat is ook mijn 

favoriete kleur. 

In dit musicaljaar verwacht ik … veel stress! 

 

Jullie grappenmaker  

Théo Devos, Mathias (Mattie voor de vrienden) en Meetje! 



 

 

 Hoi hoi 

 

Op 18 maart werd ik, Noémie, 13 jaar.  Ik woon in Aarsele en ga naar school in De 
Bron.  Daar volg ik in het eerste jaar A met klassieke talen. 

Dansen is iets wat ik heel goed kan, daar word ik ook blij van!  Een shopdagje is 
voor mij een ideale vrije dag. 

Mijn hobby’s zijn dansen, acteren en zingen… perfect dus om mee te spelen in 
een musical. 

Ik heb een hekel aan gesnurk en walg van vette darmen. 

Als ik een supertalent zou mogen kiezen, zou ik van ver met mijn armen iets 
kunnen pakken. 

In de musical speel ik Nina en Neetje.  Mijn musicalkleur is blauw, maar ik verkies 
paars! 

Ik verwacht dat we in oktober een schitterende musical aan jullie mogen 
voorstellen! 

 

Noémie Lampaert 



 

 

 

 

Hoi, 

Fien is mijn naam en op 21 maart werd ik 9 jaar.  Samen met mama en papa woon ik 
in Dentergem. 

Ik ga naar school in VBS Zeppelin.  Later zou ik graag juf worden. 

Ik kan goed kindjes helpen en in een musical spelen.  Opruimen is dan weer iets 
wat ik niet goed kan… of doe. 

Dit ben ik in 3 woorden: lief, eerlijk en behulpzaam. 

 

Mijn lievelingsfilm is Trolls.  Ik zou elke dag frietjes kunnen eten.   

Camille zingt mijn favoriete muziek. 

Ik ben bang voor spinnen en wespen en heb een hekel aan pesten, ruzie en 
uitstluiten. 

 

In de musical speel ik Yente en Yenje.  Mijn musicalkleur en de kleur die ik het 
liefst zie is roze! 

Dit jaar hoop ik veel nieuwe vrienden te maken, dat we veel bijleren en weinig 
ruzie hebben. 

 

Fien De Marez 



 

 

 

Dag 

 

Mijn naam is Frieke en op 27 maart werd ik, net als Fien een paar dagen voor mij, 9 
jaar.  Ik woon in Tielt en zit in ’t Nieuwland in Tielt op school. 

Ik kan goed dansen.  Mocht ik een superkracht kunnen kiezen, zou ik toveren 
kiezen. 

Een vrije dag is perfect als ik de hele dag in pyjama kan genieten van muziek. 

Het beste dat me ooit is overkomen?  Dat ik geboren ben! 

Ik vind ‘Dagboek van een muts’ een leuk boek. 

 

Naast naar school gaan, eten en slapen, vul ik mijn dagen met: piano spelen, 
notenleer, atletiek, discodans, kunstacademie, KSA en de musicalkids.   

Ik heb een hekel aan stomme jongens.  Een slechte gewoonte van me is dat ik met 
deuren sla als ik boos ben. 

In de musical speel ik Griet en Geetje.  Mijn muscialkleur is geel.  Maar ik verkies 
daarbij nog blauw en roze! 

Dit jaar wordt een heel plezierig jaar! 

 

Frieke Allegaert 



 

 

 

 

Hallo, 

 

Mijn naam is Davinia Byn, ook wel Dafke genoemd.  Ik woon in Ooigem met mijn 
echtgenoot, mijn zoon en dochter.  Op 15 april werd ik 45 jaar.  Ik werk als 

kleuterleidster en turnjuf in de Ginste school. 

Ondanks mijn leeftijd weet ik nog altijd niet wat ik worden wil ꨶ꩜꩟꩝꩞.  Ik ben 
waardeloos in kaart lezen, maar erg goed in het inleven en luisteren naar anderen. 

Op een vrije dag ga ik graag wandelen in de natuur. 

Het beste wat me ooit is overkomen is het gezinnetje dat ik met mijn man 
stichtte.  Daarna dat ik mocht meedoen in de musical Doornroosje, zo veel 

nieuwe mensen leerde kennen die me een andere kijk op het leven gaven. 

Ik word blijf van al de talenten die ik zie groeien in onze musical. 

Muizen zie ik liever gaan dan komen, net als mensen die liegen.  Ik walg van lever. 

Mijn lievelingskleur is blauw.  In oktober verwacht ik een fantastische musical te 
zien met allemaal talenten die zullen schitteren op het podium! 

 

Davinia Byn 
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