
 

 

Woordje van de voorzitter 

 

2026!  Een nieuw jaar!  Nieuw… heerlijk woord… puur, vers, alles moet nog gestart worden, 

nieuwe dromen, nieuwe wensen, nieuwe verwezenlijkingen. 

Als eerste wil ons bestuur jullie allemaal een goede gezondheid, veel warmte, heerlijke 

dromen en liefde toewensen.  Want daar start alles mee! 

Natuurlijk is 2026 voor onze 42 kids (en ook voor ons) het UNIDAMU jaar!  Het jaar waarin zij 

zullen schitteren en stralen in het Gildhof van Tielt! 

De voorbereidingen lagen tijdens de kerstvakantie niet stil… We repeteerden verder en ook 

het team decor schoot uit de startblokken! 

In deze nieuwsbrief neem ik jullie graag mee naar de eerste sneak peek die we aan de ouders 

gaven!  Daarnaast stellen opnieuw enkele kids en medewerkers zich voor en nemen we jullie 

verder mee naar Unidamu! 

Veel leesgenot! 

 

 

Loth Delaere, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repetitiedag 

Het nieuwe jaar startte met een drukke repetitiedag in het Gildhof.   

Een dag vol dansen, zingen, acteren… op het grote podium.  Maar ook een dag met best wel 

wat gezonde spanning. 

In de voormiddag was het dansen plaatsen op het podium… De beentjes werd alle kanten op 

gezwierd.   

Met twee castgroepen werken, wil zeggen dat alles twee keer geplaatst moet worden.  Best 

wel een groot werk.  Bij de start van de repetities leerden we de kids ‘kijken’ naar elkaar en 

stelen met de ogen.  Maar voor jonge kinderen is ‘stelen met de ogen’ niet zo makkelijk.  Na 

4 maanden hier op te repeteren, merken we dat ze het proberen, maar zelf ‘doen’ en ‘op hun 

plaatsen staan’ echt wel een grote must zijn.   

Daarboven zijn er kids die in de 2 castgroepen zitten en daar een rol en dansrol opnemen.  Er 

zijn ook 3 kids die eenzelfde rol in de 2 castroepen opnemen.  Zij hadden best een pittige 

voormiddag repetitie!  Want dit is de hele tijd dansen, zingen, acteren! 

Tijdens de middag kwam er een verrassing!  Voor alle kids hadden we een leuk teamgadget!  

Unidamu wordt opgevoerd door 2 castgroepen.  In elke groep zitten er 23 spelende rollen en 

3 of 4 dansers.  Samen 42 kids!  Maar ondanks de 2 groepen en de verschillende rollen die 

ze hierin opnemen blijft ons motto: ‘Een musical maak je samen!  Elke rol is belangrijk!’   

1 groep, 1 team, wat een bende! 

 

In de namiddag repeteerden we enkele scènes op het podium.  Leuk om te zien hoe elke 

castgroep zijn eigen accenten en grapjes brengt.  Vergelijken doen we niet! Want elke cast 

heeft iets unieks, iets puurs en eigenzinnigs! 



De spanning bouwde zich steeds meer op.  Ik gaf een korte uitleg, maar toen bleek dat de 

zenuwen de bovenhand nam en heel wat info weg gefilterd werd.  Het was dus veel herhalen 

voor het komende spannende toonmoment. 

Alle ouders (broers/zussen) waren uitgenodigd om een sneak peek van ‘Unidamu’ te zien.  

Cast Uni begon en gaf het beste van zichzelf… het verhaal ging verder met cast Damu… en het 

eindigde met de ‘Megamix’ waarbij eerst cast Uni, dan cast Damu en uiteindelijk beide 

castgroepen via een laatste adrenalineboost het beste van zichzelf gaven. 

 

 

 

 

 

 

 

Cast Uni beet de spits af! 

 



 

Daarna was het de beurt aan cast Damu! 

 

 



Om samen te eindigen! 

 

We keken en zagen dat die adrenaline de kids nog dat extra duwtje gaf en ze nog iets dieper 

en intenser gingen.  We zagen hoe ze reageerden op onverwachte zaken, foutjes… en zagen 

dat de groep alles omarmde!  Ze losten het op. 

Het gaf ons een goed idee waar we nu aan moesten werken bij die scènes en wat we van elk 

kind kunnen en mogen verwachten (ook bij andere scènes)! 

 

  



Verder repeteren 

Na de dagrepetitie zagen we een prachtige evolutie in de groep.  Het is prachtig om te zien 

hoe oudere kids zich, zonder vragen, over de jongere ontfermen.  Maar ook hoe jongere kids 

naar oudere kids gaan.  Daarnaast is het bewonderenswaardig hoe duo’s steeds meer elkaar 

vinden.  Ze vragen raad bij elkaar en als hun duopartner afwezig was geven ze de laatste 

plaatsinfo of veranderingen door.  Er ontstaan prachtige vriendschappen, maar binnen die 

vriendschappen is er plaats voor iedereen.  We blijven werken aan 1 groep! 

Tijdens de volgende repetities in januari gingen we verder en werden de laatste scènes gezet!   

Nu alle scènes gezet zijn, is het tijd om aan de fijnere afwerking te beginnen.  Afwerking wil 

zeggen meer inleven, meer eigen maken van je personage en vol spelen.  Het is nog een 

werkje, maar eentje die de kids zeker kunnen!   

Daarnaast moeten nog enkele dansstukjes, zangstukjes en enkel stukjes meerstemmigheid 

aangeleerd worden. 

Tegen 21 februari wordt van alle kids verwacht dat ze alle teksten (zang en spreek) vanbuiten 

kennen, zodat er zonder script gewerkt kan worden en we kunnen beginnen doorlopen.  Vanaf 

eind februari zullen we ook het zingen en dansen ook integreren in het spelen, zodat alles 

langzaam een geheel vormt.  En als dat alles goed loopt, beginnen we te werken met 

kledingwissels 

Wat een leuke boeiende periode staat ons te wachten! 

 

 

Decorteam - Carnaval 

In december kwam ons decorteam reeds samen om 

alles in kaart te brengen.  Daarnaast gingen ze ook 

van start met het uitdenken en uitwerken van onze 

wagen voor de carnavalstoet.  We nemen, zoals de 

vorige producties, deel aan de stoet om de kinderen 

een extra ervaring te kunnen geven om voor mensen 

op te treden.  Dit is vaak een heel leuk en opgewekt 

moment, ideaal voor groepsbinding en durf! 

Deze keer geen remorque, maar een volwaardige 

wagen! 

Unidamu zal op 8 maart tot leven komen in Tielt! 

 

 

 

 

 

 



Onze hoofdsponsor! 

 

Maak kennis met… 

Ook deze keer stellen we opnieuw enkele leden voor! 

 

Eugenie – 9 jaar 

Mijn naam is Eugenie Van Lierde.  Op 4 april 2016 werd ik 

geboren.  Competitiezwemmen, piano, atletiek, 

volksharmonie en musical zijn mijn hobby’s.  

Camille is mijn favoriete artiest.  Als lievelingsfilm kies ik 

‘Beauty and the beast’.  ‘Harry Potter en de steen der 

wijzen’ lees ik graag. 

Een weetje van mij is dat ik wel eens een slodervos en 

vergeetkous kan zijn. 

Ik speel in cast Damu, Marie, een ondeugend maar lief 

meisje. 

Ik kijk er naar uit om met deze toffe groep deel te nemen 

aan de carnavalstoet. Dat lijkt me supertof om te doen!  Het 

leukste moment vond ik het toonmoment begin januari! 

‘Pluk de 
dag!’ 



Jana – 14 jaar 

Ik heet Jana, in de musical Jana H, want er zijn 3 

J/Yana’s).  Door mijn leerkracht LO word ik Emma 

genoemd.  Op 22 november 2011 werd ik als oudste binnen 

ons gezin geboren.  Mijn hobby’s zijn zwemmen, alt sax 

spelen, klassieke zang, chiro en tekenen. 

Mijn favoriete artiest is Lana Del Ray.  Een leuke film 

vermelden lukt met niet, want er zijn er zo veel!  Als 

lievelingsboek verkies ik ‘Powerless’ van Lauren Roberts.  

Wat ik heel graag met jullie deel is dat dit mijn eerst 

musical is waar ik in meespeel.  

In de musical speel ik Fleur in cast Uni, een ouder meisje 

op Unidamu.  Ik zorg vooral voor rust, samen met mijn 

vriendinnen Steffie en Tess. 

Ik kijk er naar uit om verder te oefenen en herhalen om 

alles perfect in orde te krijgen, zodat we voor jullie – ons 

publiek – een prachtige voorstelling kunnen spelen.  Een 

favoriet moment tijdens de repetities kan ik niet kiezen.  

Ik vind alles, echt waar, heel tof.  De musicalkids zijn ook 

een toffe bende jongeren en kids! 

 

 

 

Kjill – 11 jaar 

Hoi allemaal, ik ben Kjill Vermeersch en ben 

geboren op 20 augustus 2014.  Als hobby’s heb ik 

zingen, dansen en ik volg les aan de kunstacademie. 

Mijn favoriete artiest is Laura Tesoro.  De films van 

Harry Potter vind ik heel leuk, net als E.T..  Je kan 

me plezieren met het boek van ‘De Kleine Heks’. 

Een leuk weetje over mij is dat ik heel veel van 

dieren hou!  

In Unidamu speel ik Nathalie in cast Uni.  Nathalie 

heeft een jonger zusjes Magalie.  Samen zijn ze op 

Unidamu gekomen en volgen ze de zusjes Sterre en 

Stiene.  Nathalie is een stil en lief meisje die goed 

voor haar zusje zorgt.   

Het toonmoment vond ik heel magisch en leuk. 

 

 

 

‘Repeteren bij 
Musicalkids is 

superleuk!’ 



 

Louise – 17 (bijna 18!) jaar 

 

Hallo allemaal! 

Ik ben Louise Caris, door mama vaak Louke genoemd 

en ik word 18 op 12 februari (geboren op 12 februari 

2008).  

Als je mij zoekt, zoek dan vooral niet thuis, want 

waarschijnlijk ben ik bezig met één van mijn vele 

hobby's. Ik zwem meermaals per week, doe mee aan 

wedstrijden en geef zwemlessen bij KWZC 

(Waregemse zwemclub).  Op dit moment ben ik ook 

bezig met mijn official cursus (de ‘tijdopnemers’ en 

‘scheidsrechter’ bij zwemwedstrijden). Daarnaast 

volg ik mijn 9e jaar klarinet aan de muziekschool en 

speel ik in 2 orkesten.  Ik volg ook al 9 jaar zangles, 

zing mee in een koor en speel binnenkort mee in de 

opera ‘Amelia’.  Ik volg ook nog theater, verteltheater 

en dramalab aan de muziekschool.  Wekelijks ga ik 

ook babysitten bij lieve Margot en koddige Elise.  En 

natuurlijk speel ik ook mee in de allerleukste musical 

van dit moment ‘Unidamu’!!!   

Mijn lievelingsartiest zijn de zangers van #LikeMe en als je van plan bent om ‘Wicked (for 

good)’ te kijken, mag je me altijd bellen! Een lievelingsboek heb ik niet echt, maar lezen doe 

ik supergraag!  Geef mij maar waargebeurde verhalen met veel diepgang en emoties.  Bij het 

lezen van zo een boek heb ik altijd de hoop dat de geschiedenis niet moet herhalen… Nja…  Ik 

heb dan ook altijd stappels boeken op mijn kamer liggen om elk moment van vrije tijd te 

doden (al heb ik er niet veel met al die hobby’s, maar ik vind wel een moment waar ik mezelf 

kan verliezen in een boek). 

Een leuk weetje over mezelf is dat ik mij altijd voor de volle 200% smijt. Nog iets leuks is dat 

ik in het nieuwste (6e) seizoen van #LikeMe te spotten ben.  Ik had de kans om 3 volle 

opnamedagen mee te maken en als figurant te fungeren.  Ook al zie je me maar op de 

achtergrond en soms wazig, toch was dit een fantastisch avontuur! 

In onze geliefde musical speel ik juffrouw Monika bij cast UNI en ben ik danser bij cast DAMU.  

Tot heden vond ik het toonmoment het allerleukste omdat we dan aan onze ouders konden 

tonen waar we al die tijd al mee bezig waren.  

Ik kijk er nu al naar uit om in mei samen spetterende en prachtige voorstellingen te spelen, 

iedereen te laten genieten en blij te maken met ons enthousiasme. We gaan er samen nog 

een lap op geven! 

‘Wat er ook 
gebeurt “Just 

keep 
swimming!”’ 



Rosalie – 11 jaar 

Mijn naam is Rosalie Demeulemeester, Rosie.  Ik ben op 17 maart 2014 

geboren.  Basket, dansen, zingen en accordeon spelen, toneel spelen, 

paardrijden en tekenen zijn mijn hobby’s. 

Ik heb heel wat favoriete artiesten, zoals Pommelien, Metejoor, Laura 

Tesoro…  Wicked vind ik een heel leuke film en ‘Warrior Cats’ is mijn 

lievelingsboek. 

Een leuk weetje van me en zoals je al aan mijn hobby’s kan zien is stil 

zitten voor mij geen optie! 

In de musical speel ik in cast Uni Stiene.  Stiene is de oudere zus van 

energieke Sterre.  Ze houdt veel van haar zus.  Stiene probeert vaak 

Sterre te kalmeren omdat ze te energiek is en anders misschien in 

de problemen komt. 

Iets wat je van mij moet weten?  Ik sta graag op een podium en bloei 

dan helemaal open! 

Ik kijk er naar uit om met alle musicalkids de voorstellingen tot een 

goed en leuk einde te brengen.  Ik vond het leukste tot nu toe dat ik al 

veel nieuwe vrienden heb bijgemaakt. 

 

Ugo - 11 jaar 

Dag allemaal, ik ben Ugo Vandermersch.  Op 16 april 2014 

werd ik geboren.  Ik hou van toneel, zingen en creatief 

bezig zijn. 

Adèle is mijn favoriete artiest, ‘Wonka’ mijn 

lievelingsfilm.  Ik lees graag ‘Alice in 

Wonderland’. 

Ik deel graag met jullie dat ik autisme heb en 

ADD.  Ik kan ook niet goed tegen onrecht. 

In Unidamu speel ik bij cast Damu.  Daar 

vertolk ik de rol van Max.  Max wordt op 

school gepest, ook door zijn broer Floris.  Zo 

komt hij in Unidamu terecht.  Hij vindt het 

leuk in Unidamu, maar mist ook zijn broer…  

Maar dan blijkt dat hij niet weg kan uit 

Unidamu.   

Ik kijk er naar uit om schitterende 

voorstellingen voor jullie op te voeren.  Het 

moment dat ik wist dat ik Max zou spelen vond ik 

het beste moment tot nu toe. 

 

 

‘Ik ben 
dankbaar voor 
de kans die ik 

bij Musicalkids 
heb gekregen.’ 



Wout – 15 (bijna 16!) jaar 

Yo, ik ben Wout Serlet of Woutje.  Op 2 februari 2010 

werd ik geboren.  Ik volg spel- en verteltheater. 

Er zijn veel films die ik leuk vind, zeker de Harry Potter 

serie.   

Een leuk weetje?  Wist je dat ik vroeger meedeed in een 

aflevering van ‘Kaatjes Kameraadjes’? 

In de musical speel in ik cast Damu grote broer Floris.  

Floris houdt van zijn kleine broer, maar doet stoer en 

daardoor pest hij hem.  Als Max verdwijnt is hij in 

paniek en wil alles doen om zijn broer terug te vinden. 

Ik kijk er naar uit om nog veel leuke momenten te 

beleven, veel plezier te maken en zeer veel te lachen!  

De repetities op het grote podium vind ik heel leuk, net 

als toen ik hoorde welke rol ik kreeg. 

 

 

Zanna – 9 jaar 

Mijn naam is Zanna Baert Nemegeer, vaak 

ook Zantje genoemd.  Ik ben op 13 juli 2016 

geboren.  Mijn hobby’s zijn ‘Unidamu’, les 

volgen in de kunstacademie, koken en lego 

friends. 

Mijn favoriete artiesten zijn Huntrix, Ed 

Sheeran en Dua Lipa.  Als film verkies ik 

‘Huntrix’.  Ik geniet van de films van FC De 

Kampioenen en ‘Ik vlieg, maar vertel het 

echt niet verder’. 

Wisten jullie dat ik een tweelingsbroer 

heb, Billie en een oudere zus Nelle? 

In Unidamu speel ik in cast Uni Magalie, 

zusje van Nathalie.  Magalie en Nathalie 

volgen de zusjes Sterre en Stiene overal 

en zo komen ze te weten wat Max 

allemaal uitspookt op Unidamu. 

Ik kijk er naar uit om samen met de 

musicalkids te zingen, dansen, plezier te 

maken en spelletjes te spelen.  

Weerwolven spelen vond ik een heel leuk 

moment! 

 

  



Daarnaast zullen we iedere keer iemand of enkelen van ons creatief team voorstellen.  De 

begeleiders die de kinderen iedere keer mee helpen klaarstomen naar de voorstellingen! 

 

 

 

 

Ellen (DC) 

Ik ben Ellen Decottignies, ook wel mama, juf Ellen en 

Laintje bij mijn vriendinnen genoemd.  In de musical word 

ik Ellen DC genoemd (aangezien er nog een andere Ellen 

is). 

Musicalkids heb ik leren kennen toen Sam, mijn oudste 

dochter, meespeelde in de vorige productie ‘Een 

Kleurrijke Start’.  Ik had heel veel zin om zelf mee te 

helpen en de kinderen te begeleiden.  En heel blij ben ik 

dat ik nu mee kan werken achter de schermen. 

Ik ben geboren op 24 oktober 1983.  Op vrijdag zing ik in 

een popkoor, maar het allerliefste speel ik zelf mee in een 

musical.  In mijn vrije tijd kan je me vaak op de yogamat 

terugvinden.  Daarop kan ik echt tot rust komen. 

Enkele leuke weetjes van mij zijn dat ik reeds 22 

jaar juf ben in Menen.  Eerst gaf ik les in het derde 

leerjaar, nu in het vijfde.  Ik hou er ontzettend van 

om kinderen te zien groeien op alle vlakken.  Ik ben 

ook de fiere mama van Sam (speelt Amy in cast 

Damu), Anou (speelt Fien in cast Uni) en Lou (niet 

Lou die meespeelt in cast Damu, want mijn Loutje 

is nog een kleutertje).  Ik ben ook heel creatief.  Je 

kan me soms terugvinden aan de naaimachine, 

maar helaas heb ik hier niet veel de tijd voor.  Ook 

hou ik ervan om haartjes mooi te maken.  Ik vind 

het heel fijn om te helpen bij musicalkids, maar het 

allerliefste speel ik zelf mee in een musical.  Ik had 

het geluk om reeds mee te doen in Assepoester. 

Bij Musicalkids werk ik mee aan dans, de 

ondersteuning van de kinderen en kostuums en 

kapsels.  Ik zal ook helpen bij de afwerking van de 

decors.  Ik kijk er naar uit om naar de 

voorstellingen toe te werken, alle kids te zien 

groeien en hen aan te moedigen wanneer ze het 

even nodig hebben… maar ook om hen te zien 

stralen!  De bekendmaking van de personages en 

het eerste toonmoment vond ik heel leuk. 

 

‘Je bent nooit te 
oud om je 

dromen na te 
jagen!’ 



Lander 

Mijn naam is Lander Van Loocke, ook wel ‘de knopjesman’ genoemd 

bij de repetities van Musicalkids.  Maar meestal word ik gewoon met 

mijn voornaam aangesproken. 

Hoe ik bij Musicalkids kwam?  Na de voorstellingen van de musical 

Doornroosje van Mathea Tielt, waar ik de koning speelde, leerde ik 

het prachtige project van Loth en haar gezin kennen: Musicalkids.  

Ik werd lid van het bestuur en zette me in voor de setting en het 

acteren bij de musical ‘Een Kleurrijke Start’.  Langzaam maar zeker 

werd ik de regisseur, die samen met Loth de musical uitwerkte op 

vlak van setting, acteren en regie.  Ik zat ook achter de knopjes voor 

het geluid.   

Op 19 juni 1991 werd ik geboren.  Zingen, dansen en acteren is hetgeen ik het liefst doe als 

hobby, het liefst op een podium.  Zingen doe ik op elk moment van de dag. Dansen is niet mijn 

forte, maar ik trek mijn plan.  En acteren is een dagelijkse bezigheid want in mijn 

dagdagelijkse leven ben ik te vinden voor de klas.  Ook regisseer ik (jeugd)toneel en musicals, 

waar ik mijn enthousiasme kan doorgeven aan nieuwe talentjes en ruwe talenten. 

Mijn favoriete artiesten zijn Pia Douwes en Stanley Burleson, maar bij uitbreiding alle 

musicalartiesten.  Titanic is mijn lievelingsfilm.  Een kleine guilty pleasure is het lezen van 

boeken over het Belgische koningshuis en informatie over het Eurovisiesongfestival. 

Enkele zaken die je echt van me moet weten is dat ik een bezige bij ben en een creatieve 

duizendpoot.  Vaak plan ik dingen in een dag die langer duren dan 24 uur, maar alles doe ik 

met een glimlach en geeft me energie.  Ik hou ervan om met eerlijke mensen samen te 

werken en samen iets op te bouwen. Achterbaks gedoe, uitsluiten en leugens hebben bij mij 

geen plaats… dus… mij niet bellen! 

Bij Unidamu sta ik in voor de regie.  Ik werk de scènes uit en ik zorg dat elk kind kan schitteren 

op zijn of haar unieke manier.  Ik mag de moeilijke knopen doorhakken en beslissingen 

nemen, altijd in samenspraak met het bestuur.  Ik knipte ook de muziek en zorgde voor leuke 

scène overgangen.  En ook bij deze musical zal ik achter de knopjes zitten en een traantje 

wegpinken. 

Ik kijk er naar uit om met de Musicalkids een magische show op theater te krijgen.  Ik kijk er 

naar uit om de individuele groei van elk musicalkid van dichtbij te ervaren en te bewonderen.  

Ik kijk er ook enorm naar uit om als groep in het Hemelvaartweekend te knallen!  De 

bekendmaking van de rollen vond ik een magisch moment!  Na een moeilijke afweging en 

vergadermoment zien dat iedereen tevreden is en dat we de juiste keuze hebben gemaakt.  

Algemeen vind ik het leukste bij Musicalkids dat IEDEREEN een kans krijgt om te schitteren 

en groeien, en daarom ben ik maar wat fier om hier regisseur van te mogen zijn. 

Tijdens mijn eerste schoolmusical ‘Morgen’ (2007), in musical 
‘Doornroosje’ als koning (2023), als Robin in toneelstuk ‘Pak in, Pak uit’ (2019) en als Lowie, de vos in de 
musical ‘De Drie Biggetjes’ (2017). 



We lichten een tipje van de sluier 

Start ticketverkoop 

Meer info op de website! 

 



Sponsors 

 

 

 

We zijn nog steeds op zoek naar sponsors!  We hopen nog enkele 

sponsors te vinden die ons willen steunen. 

Interesse? info@musicalkids.be 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rond Musicalkids?  Vergeet je dan niet in 

te schrijven voor onze nieuwsbrief.  Dan ontvang je die automatisch in je mailbox.   

Ik meld me aan! 

 

Socials 

Volg je ons al op facebook of instagram?  We zijn terug te vinden onder de naam ‘Musicalkids 

Tielt’.  Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van nieuwigheden bij deze en volgende 

producties!  Daarnaast hebben we sinds kort ook een TikTok account!  Daar zie je ons groeien 

op repetities en in onze rol bij ‘Unidamu’! 

 

Agenda januari-februari 

31/01/2026 Repetitie 

07/02/2026 Repetitie 

14/02/2026 Repetitie 

21/02/2026 Repetitie 

28/02/2026 Repetitie 

 

 

Januari 2026 


